Van harte welkom bij ons concert het Broze Paradijs

Vanavond nemen we u mee in wat ons bezighoudt,
raakt, en drijft. We bezingen de schoonheid van de
natuur, de afbraak ervan, en ons verlangen naar
herstel en vrede.

Sibyl Heijnen's kunstwerken versterken de ruimte,
de muziek, en de stilte, en roepen eigenstandig
nieuwe associaties op tijdens het luisteren.

De interferenties met tape, gespeeld door
saxofonist Johan van der Linden, markeren de
onvermijdelijke overgangen tussen de delen.

Om uw beleving niet te onderbreken hebben we
ervoor gekozen om alleen een korte toelichting te
geven bij de stukken. De volledige liedteksten
vindt u op www.deventervocaalensemble.nl.

We wensen u een geinspireerde avond, en nodigen
u van harte uit voor een 'meet & greet' na afloop
achterin de Bergkerk.

Al in Coronatijd ontstond het idee voor dit concert toen

we op andere manieren dan samen zingen verbinding
met elkaar zochten. Zo nam Tido Visser, artistiek directeur
van het Nederlands Kamerkoor, ons in 2021 online mee
in de totstandkoming van hun cross-over concerten met
een maatschappelijk thema. Dit inspireerde ons.

Welke thema's houden ons persoonlijk bezig en hoe
zouden we dit kunnen programmeren? Grote indruk
maakte de fototentoonstelling Das zerbrechliche Paradies
in Oberhausen, die we in 2022 bezochten met een
bevriend Duits accordeonorkest. In een workshop hebben
we vervolgens beelden en ideeén uitgewisseld voor een
concert, waarbij onze muzikale boodschap wordt versterkt
door andere kunstdisciplines.

Vanavond is het zover...

h t br
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. e oze
Wij hopen u bij onze toekomstige concerten I Ij

en andere activiteiten weer te treffen.
Vrienden worden?
‘ lng, hull schreeuw !

'Vrienden van het DVE' ondersteunen ons.
Wilt u ons ook helpen? In de kerk vindt u de
vriendenstand, of u kunt ook een koorlid
aanspreken. Op onze website
www.deventervocaalensemble.nl staat meer
informatie, en u kunt ook mailen naar:
vrienden@deventervocaalensemble.nl.

Wilt u of wil uw bedrijf ons sponseren?
Voor grote producties werven wij altijd actief
sponsors. Uiteraard kennen wij niet iedereen. ‘ DEVEN_TER :

- VOCAAL

Misschien bent juist u wel degene die ons
wil ondersteunen - dan horen we graag van u.
Ons programma voor 2024 ENSEMBLEA
27 oktober (Deventer) i
10 november (Utrecht)
De dubbelkorige Mis van Frank Martin,
samen met Kamerkoor Decamerone
uit Utrecht

14-15 december Dickens Festijn, Deventer

24 december Kerstconcert,
Bergkerk Deventer

| Stichting
I, Erven Witteveen

’25%
gemeente
Deventer DEVENTER

Voor actuele informatie en
kaartverkoop kunt u

op onze website terecht: :
deventervocaalensemble.nl E] e




Schoonheid

Trees - Daniel Brinsmead

Een boom is lieflijk als een gedicht. Ze drinkt uit
de aarde en richt haar armen naar de hemel,
ervaart sneeuw en regen. Als een mens, maar
niet door mensen gemaakt.

Songs of Nature — Antonin Dvorak
Melodies fell into my soul
Evening bells ring

In

Interference deel 1 — Will Gr
Johan van der Linden (saxofo

Onze wereld wordt verstoord.

Hear My Prayer, O Lord — Henry Purcell
Een smeekbede: hoor ons verdriet, Heer.
Cry! — Johan van der Linden

Deel 1. Cry for the world

Tranen van verdriet, 's nachts, als niemand het ziet.

Afbraak

Curse upon iron — Velja Tormis

Vervloekt ijzer, dat ons zoveel ellende heeft
gebracht! Ooit voedden drie natuurgeesten de
aarde met hun melk, met ijzerkiemen. De Dood
en de Pest vonden dit veenerts, smolten het en
sloegen het met vuur en kracht tot ijzer. Het later
zo machtige ijzer sidderde en beefde onder dit
geweld. Zwak en kreunend was het ijzer, voor
het gehard staal werd. Auto's, kanonnen,
vliegtuigen, tanks en geweren zijn onze nieuwe
helden. Red ons, voor we te gronde gaan aan
ijzer en staal, chroom, titanium, uranium en

plutonium.
(Met dank aan Nederlands Kamerkoor)

Interference deel 3 en 4 — Will Gregory
Johan van der Linden (saxofoon en tape)

Verscheurend...

— Johan van der Linden

Id schreeuwt het uit! Waar is he

Hoop

Cry! — Johan van der Linden
Deel 3. Cry for peace

We lijden in stilte, nachtelijke tranen voor de pijn
van de wereld. Maar als we dat kleine viammetje
doen ontbranden, kunnen we samen een stap
zetten naar het licht, naar bevrijding.

Interference deel
Johan van

n licht in hun ogen

Frank Ticheli

, verschroeide aarde, oorlog en pijn:
over staat de kracht van muziek en
or alle donkerte heen blijven we zingen.



